Wim Ruijsendaal

toen de liefde

in wrok veranderde

groeiden haar wortels in de lucht
zonk de zon achter de aarde

en de maan zweette bloed

de horizon belooft nieuw licht
voorzichtig nog

wordt opgebouwd

wat was afgebroken

ruinen worden fundament
van een nieuw geluid

de ochtend gloort in de echo

van verloren verdriet

de nacht blijft achter
koud en kil

een versteende schreeuw
nu zingt de geboorte

van een ander leven

me tegemoet

@ Wim Ruijsendaal, november 2023

Wim Ruijsendaal (1937) studeerde wis- en natuurkunde en heeft ook een theateropleiding
gevolgd. Hij heeft jarenlang enkele middelbare scholen geleid en heeft daarnaast in theaters in
Paramaribo en Amsterdam gespeeld en geregisseerd en soms deelgenomen aan tv-

voorstellingen. Nu geeft hij in Duitsland nog les in Nederlands als vreemde taal.



Hij schrijft al tientallen jaren gedichten, maar heeft nog nooit gepubliceerd. Een theaterstuk

van zijn hand is opgevoerd en enkele scenario’s zijn gebruikt voor gespeelde instructiefilms.



