Leo Stilma

Lied van leugens en liefde

Ik zal het je vertellen

als we de tassen van ons verleden

tot de bodem hebben uitgepakt

als ik denk dat we altijd mogen
watertrappelen in de zee van

onze dromen en vergezichten

als ik leugens niet als een zegen
zie maar als een laffe aarzeling
en ze niet meer vanzelfsprekend

elke dag uit mijn mond rollen

als ik thuis niet langer rondloop

alsof er niets gebeurd is.

Ik zal het je vertellen

maar nu niet nog niet nog niet.
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Ik ben Leo Stilma (geboren 1953) en woon sinds 1991 in Rotterdam-Ommoord.

Er verschenen 4 bundels van mijn hand, de laatste in 1997 onder de titel “Al ben je nog zo
licht” bij uitgeverij de Brouwerij. |k heb diverse literaire prijzen in Nederland en Belgié
gewonnen en gedichten van mij zijn 0.a. opgenomen in verzamelbundels van Uitgeverij
Rainbow en Met het oog op Morgen.



Voor mij moet poézie als een bijl zijn in de bevroren vijver van de ziel en mijn thema’s gaan
dan ook veel over liefde, kinderen en de dood maar ook over “gewone zaken” als een
paperclip, een laken of een stoel.

In de zomer van 2023 ben ik met mijn al lang bestaande dichtersgroep van 7 dichters in
Albanié geweest om een bundel (titel: Girl of Monday) met vertaalde Albanese en
Nederlandse gedichten te promoten in de pers en op de televisie. In 2024 heb ik
voorgedragen op een podium van Poetry Internationaal en is mijn gedicht ook in het
Arabisch voorgelezen. Tot slot, ik maak ook deel uit van het Rotterdamse dichterscollectief
“Dichters voor vrede”.



