
 
 
J’en appelle Jacques Brel 
Met dank aan Ernst van Altena 
 
 
Als je me niet verlaat 
mijn land je wel bevalt 
grijs wilt worden aan zee 
waar branding het ritme slaat 
 
Als je storm en wind trotseert 
de striemende regen weerstaat 
als de zomer het land verwarmt  
je in zonjapon flaneert 
 
Als je mijn koninkrijk aanvaardt 
gezalfd en ingezworen 
en ik je paladijn 
de vijanden versla 
 
Dan vleit mijn boulevard 
behaaglijk langs het strand 
dan is mijn blauwe zee 
geen gevaar gewaar 
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