Matthias van de Velde

Rendez-vous-blues

Toegetakeld door de nachtroes

van alle onbetamelijke klootzakken
in dit ondergepiste steegje

sloeg ik mijzelf altijd het hardst

op mijn verfomfaaid gezicht

zij was een maalstroom

van onbeantwoorde tinderliefdes
wel, ik verzoop daardoor

altijd maar dieper

in mijn akers rum-cola weg

en overklaste moeiteloos

alle bedreigde diersoorten
met lippenstiftrode dromen
tussen haar polsslag gezwetst

toen likte ze
vastberaden de plakfolie
van haar mondhoeken dicht

ik voer weer oeverloos ver

zonder haar naar huis toe

dus kras met een fietssleutel

op de poef van Sint-Christoffel

dat ik morgen terugkom en

alle bodems van deze cafés schraap

want er ligt ongetwijfeld
ergens nog een drankje
voor mijn meisje verstopt.



(@ Matthias van de Velde, november 2024

Matthias Van de Velde (1987) is een schrijver met een vork in een wereld van soep.
Hij schrijft nooit een woord te veel. Tenzij hij zich laat gaan.

Hij draagt zelden iets voor. Maar voor jou maakt hij graag een uitzondering.

Zodra de Aalsterse horeca nog eens op slot gaat, zal hij eindelijk doorbreken.

En een farse 90ies Epiphone Supernova kopen met de dikke flappen.

In de kleur ‘Manchester City Blue’ graag, merci!

PS: Vind je deze bio een beetje te vaag? Snuffel dan gerust eens aan Matthias’ uitgebreid
portfolio op https://www.linkedin.com/in/matthias-van-de-velde-3a89427b/
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