Ineke Dijkhuis

Femme fatale

ze doet niet aan goedheid
houdt van slechtheid
verslindt slachtoffers

in haar valse echtheid

ze mijden haar en zoeken haar op
zijn bang en gefascineerd

ze leeft zonder om te kijken

in verdorvenheid gedisciplineerd

haar eigen normen en waarden

met haar zelfverzonnen maatstaven
verbloemen haar manier om regels
systematisch te ondergraven

ze leeft in alle eeuwen
openbaar of in het geniep
amusant, mooi en charmant
haar stem verleidelijk diep

maar onder al die aardse pracht
borrelt en kookt het addergebroed
dat vol overgave in principes

van goedheid en eerlijkheid wroet

de vrouw die wat heel is kapot maakt
een harmonisch leven hartgrondig haat
haar slachtoffers arglistig verleidt

en geen middel onbeproefd laat

@ Ineke Dijkhuis, november 2023

Mijn naam is Ineke Dijkhuis, geboren oktober 1943 in Groningen, opgegroeid in Amsterdam.
Als onderwijzeres ben ik werkzaam geweest in het basisonderwijs. Het schrijven heb ik in
2020 ontdekt. Sinds die tijd stuur ik mijn gedichten en verhalen naar verschillende schrijfsites.
Er zijn een paar boeken van mij gepubliceerd, o.a. De familie Stoornis, waarin ik mijn leven
met een dwangstoornis (controledwang) heb beschreven.

Mijn gepubliceerde boeken staan op de volgende links:

https://www.uitjeervaring.nl/familiestoornis.html
https://www.uitjeervaring.nl/mandalaboekjes.htm



